
Dierentuin en pretparken 

 

Van links naar rechts: Wietske, Candy, Renzo, Femke, Anna, Anja, Joop en Ingrid 

  

Reiscode: T2306B Reisdatum: . 1 t/m  8 september 2023  

Landal parc Duc de Brabant in Diessen, bungalo 111 

Onze gasten: Anja, Anna, Renzo, Candy, Femke, Marcel-Eric, Ingrid  

begeleiders: Joop en Wietske de B  



Vrijdag 1 september 

Joop heeft de bus opgehaald uit 

Heerenveen en daarna Wietske in 

Leeuwarden opgehaald. Bij de 

opstapplaats kwamen Ingrid en Renzo 

in de bus. Al gauw konden we naar 

Heerenveen rijden om daar Candy, 

Femke, Anja en Anna op te halen. Het 

was een vrolijke kennismaking want 

we hadden allemaal zin om samen op 

vakantie te gaan. Alleen Marcel-Erik 

komt een dag later want hij had thuis 

nog een barbeque feestje.  

Onderweg maakte Anna de foto van de 

brug bij Nijmegen. 

De hele reis ging lekker vlot met één 

keer een plaspauze. Het zomerhuis 

waar we de hele week zijn is een mooi 

huis. Joop heeft naamkaartjes gemaakt 

voor op de deuren van de slaapkamers. 

Zo weten we precies wie op welke 

kamer slaapt. Boven slapen Femke en 

Ingrid samen. Renzo komt met Marcel-

Erik pop de kamer, Joop en Wietske op 

een kamer. Beneden slapen Anna en 

Anja bij elkaar en Candy heeft een 

kamer alleen. 

Bij het huis maakte Anna ook foto’s. 

                



Om 6 uur gingen we eten: een boneneschotel van verschillende bonen met veel groente en 

rundergehakt en mais en tomaten. Een toetje van vanillekwark met chocoladehagelslag. 

 

 

Na het eten gingen we een rondje over het park lopen. De winkel was nog open en daar 

hebben we nog een zak chips en cola light gekocht en radler bier. 

 

Ook gingen we op zoek naar het zwembad en die vonden we vlak bij de ingang van het park. 

Terug na deze wandeling gingen we bedden opmaken en een boodschapenlijst maken voor 

morgen. Femke heeft opgezocht waar de supermarkt is zodat we daar morgen meteen naar toe 

kunnen rijden om taart te kopen voor de verjaardag van Anja.  

 

Als Anja naar bed is gegaan gaan we de kamer nog versieren met slingers. 

  



Zaterdag 2 september 

Vandaag is het feest want Anja wordt 40 jaar en dat 

gaan we vieren! 

Na het ontbijt gingen Anja, Anna, Renzo en Wietske 

boodschappen doen en vooral: taart kopen!  

In het park kwamen we de andere groep van 

Tendensvakanties tegen. Die hebben meteen een liedje 

voor Anja gezongen omdaat ze hoorden dat ze jarig 

was. 

Bij de koffie heeft iedereen een cadeautje aan Anja 

gegeven. Allemaal mooie speldjes en elastiekjes voor 

in het haar. En ook een anti-klit borstel. 

Toen Anja binnenkwam gingen we allemaal voor haar 

zingen: ‘lang zal ze leven’. 

Zo is er dus al twee keer voor haar gezongen! 

 

   

   



   

   

   

   

Marcel Eric kwam om half 1 aan en hij ging 

Anja ook feliciteren en daarna ging hij ook 

nog  taart eten. 

De taart smaakte heerlijk. 

 



We gingen wat later uit vuistje eten en daarna op pad om ansichtkaarten te kopen.  

          

In Diessen was kermis bij de kerk. Dat was een verrassing! We hebben rondgewandeld over 

de kermis en een paar mensen gingen in de rups. 

   

 



     

In het dorp Diessen vonden we geen ansichtkaarten, wel een verjaardagskaart voor Anja. En 

we hebben ook lekker op een terras gezeten. 

    

Het was heel gezellig op het terras en de drankjes waren heerlijk. 

    

Bij de receptie vonden we gelukkig nog ansichtkaarten. Renzo was al bang dat het niet meer 

ging lukken. We hebben allemaal onze naam op de verjaardagskaart voor Anja geschreven. 

Anna heeft ook aan Marcel gevraagd zijn naam er op te zetten.Hij schreef de M heel mooi. 

  



Weet je ook wie de mooiste schoenen aan heeft? 

Zo zien ze er uit: 

 

En ze zijn van Candy! 

   

Anja had van haar heit extra zakgeld meegekregen om te tracteren. Daar hebben we vanavond 

met elkaar heel erg van gesmuld: patat met allerlei lekkers erbij. Dank je wel Anja, het was 

heerlijk! Na het eten gingen een paar mensen douchen en verder gingen we muziek luisteren. 

Het was een fijne feestdag vol met verrassingen want Anja ging ook nog bellen met haar heit 

en mem en met tante.  En na het douchen kregen Anja en Anna allebei twee vlechten in het 

haar. Morgen hebben ze krullen!  



Zondag 3 september 

Vandaag was de dag van Bobbejaanland in België en daarom waren we om 8 uur opgestaan. 

Om tien uur hadden we ons ontbijt al op, de kleren aan en zaten we in de auto. Om elf uur 

waren we in Bobbejaanland. 

 

Renzo en Femke gingen als eerste in een attractie: een grote zweefmolen. Misschien staan ze 

wel op deze foto:

 



  

Voor een bezoek aan een pretpark moet je onthouden dat je vaak moet wachten: op de 

anderen die ergens in zitten of omdat je in de rij voor een attractie staat. Renzo, Femke, 

Candy, Anna en Wietske gingen in de Typhoon. Dat is echt een heel spectaculaire achtbaan.  

                    

Op deze foto zie je Renzo en Femke wel en op de andere zie je Anja voor het reuzenrad. 

 

Anja en Anna zaten bij elkaar in het reuzenrad en draaiden zo boven het hele park uit. 



   

De vijf bikkels die in de achtbaan Typhoon zijn geweest en Candy en Renzo en Marcel in de 

trein die het hele park rondreed.  

 

 



 

Ingrid zat in de trein en zag ineens KingKong! 

   

We hadden broodjes meegenomen en gingen op een muurtje of op een bankje picknicken. 

En we kochten ook nog softijsjes. 

Aan het eind gingen we nog op een terrasje wat drinken en daarna nog een beetje shoppen. 

Renzo kocht mooie badslippers, Femke en Ingrid kochten een heerlijk zacht knuffeltje en 

Marcel en Candy kwamen met een cowboyhoed uit de winkel. Anna had een mooie roze pet 

gekocht. 



  

 

 

Marcel, Ingrid en Joop keken van beneden naar het reuzenrad. 



 

 



   

Marcel had een cowboyhoed gekregen en Candy kocht ook zo’n hoed want die kun je ook als 

zonnehoed gebruiken. 

Marcel ging vanavond weer terug naar huis want het ging jammergenoeg niet zo goed met 

hem. Gelukkig ziet hij er op de foto met de hoed wel een beetje vrolijk uit. 

 

Toen we thuis waren werd 

Marcel opgehaald. We hebben 

hem allemaal uitgezwaaid. 

Daarna zouden we nog naar een 

restaurant maar toen Wietske en 

Joop gingen bellen om te 

reserveren hoorden ze dat alle 

restaurantjes al vol zaten. 

 

Toen hebben met z’n allen 

bedacht dat Chinees eten ook 

lekker was en dat kon worden 

opgehaald. Dat hebben Renzo en 

Wietske toen gedaan. 

 

Uit eten in je eigen vakantiehuis, 

hoe gezellig en lekker is dat! 

 

Anna maakte deze foto van de 

overvolle rijsttafel.  



Maandag 4 september 

We waren zo moe van de dag in Bobbejaanland: bijna iedereen heeft tot wel bijna 10 uur in 

bed gelegen. We gingen dus laat ontbijten. Anna, Anja, Ingrid en Wietske gingen 

boodschappen doen. We hebben ook alle ansichtkaarten in de brievenbus gedaan. Daarna 

koffie drinken met z’n allen met een speculaaskoek er bij.  

Toen ging Femke pindasoep maken: 

         

Dat was heel gemakkelijk en de soep smaakte goed en vulde ook erg goed met taugé en 

komkommer er bij. 

  

Het was een beetje warme rustdag en vanmiddag liepen we dus naar het zwembad. Renzo was 

als eerste in het water. Hij zei dat het lekker water was. Maar Joop vond het o zo koud en 

Wietske ook. Maar we hebben toch lekker gezwommen en met de bal gespeeld. 

 



  

Femke ging een bommetje maken en het leek net of ze boven het water kon zweven. Samen 

met Anna ging ze nog een keer een bommetje maken. Het water spetterde heel hoog de lucht 

in. 

 

Anja was badmeester geworden en ze kreeg gezelschap van Ingrid die uiteindelijk toch maar 

niet ging zwemmen. Ze wou zich verkleden in het badhokje maar hield haar kleren aan.  

Bij restaurant ‘Kerkzicht’ in Diessen gingen we uit eten. Ingrid wilde milkshake en Candy, 

Anna en Anja namen dat toen ook maar. 

  



Dinsdag 5 september 

 

Hier hadden we allemaal naar uitgekeken. Sommigen waren er al eens eerder, anderen nog 

nooit. En meteen zagen we de prins kikker in het meer zitten. 

               

    

Anja en Ingrid gingen op de tassen passen als de anderen in een achtbaan gingen. De eerste 

achtbaan was die van Joris en de draak. Die ging al meteen lekker hard. Daarna gingen er een 

paar in de Python. Dat was een achtbaan die 2x over de kop ging. Toen werd het tijd voor iets 



rustigs: de stoomtrein die een rondje langs het park maakte. En een nog rustiger ritje was in 

autootjes waar Anna meteen achter het stuur ging zitten. 

   

   

   

Na de rustige rit in de auto’s hielp Anja Candy uitstappen uit het rode autootje. Ingrid zat met 

Joop in de laatste auto. Daarna wist Joop nog een rustig boottochtje. Daarvoor moest je eerst 

door een donkere gang lopen en iedereen ging mee. Het tochtje was iets minder rustig dan 

Joop dacht. Maar Ingrid vond het heel leuk zei ze. Daarna ging ze niet meer mee in de 

sneltrein en Anja ook niet. Ook het boottochtje in de wildwaterbaan was niet aan hen besteed. 

Dat was trouwens een baan vol botsbootjes en Femke en Wietske wilden daar juist heel graag 

in om nat te worden zodat ze konden afkoelen. Het was vandaag 30 graden! 



   

   

Alleen aan het eind van de boottocht was het een rustig stukje. 

      

Hier zitten we in de wildwaterboot, oftewel: de botsboot en 

hier werden we dus een beetje nat: héérlijk was dat! Het 

instappen in die boot was nogal lastig aan een draaiend 

plateau maar zelfs Candy deed dat hartstikke goed. Ze 

wordt nog lenig deze week want de grootste opstappen kan 

ze steeds beter doen.  



 

Ingrid zat op haar gemak in de trein.  

 

 

 

 

 

 

Na al deze actieve bezigheden waren we moe maar er moest nog gewinkeld worden. En 

daarna hebben we een poosje zitten rusten in de schaduw. De laatste wandeling door het park 

ging naar restaurant ‘In Polles keuken’. Daar aten we overheerlijke pannenkoeken en kregen 

we een heerlijk ijsje met chocoladesaus en slagroom toe. 

We waren om half zeven weer in ons vakantiehuis en iedereen ging meteen om de beurt 

douchen.Daarna hingen we helemaal uitgeblust een beetje in de banken. Ingrid ging als eerste 

naar bed en niet lang daarna Anja. We hadden nog wel wat gedronken en ook gepraat over 

deze prachtige dag in de Efteling. En morgen gaan we weer uitslapen! 

  



Woensdag 6 september 

Het was weer een lekker uitslapendag. Na het ontbijt gingen Anna, Anja, Ingrid en Joop 

boodschappen doen. Renzo had bedacht dat hij wel macaroni wilde eten vanavond en dat 

vond iedereen een goed idee. 

Femke ging vandaag cake bakken en de cake ook uitdelen dus in plakken snijden..  

    

    

    

Anja heeft de benen van Renzo ingesmeerd met zonnebrandcreme en vanavond ging Anna 

Joop helpen met macaroni koken. 

  



Donderdag 7 september 

Safaripark Beekse bergen stond vandaag op ons programma. Wij gingen dieren kijken en de 

dieren keken naar ons! Meteen bij de ingang kon je naar de wc in het kakhuis. 

                              

   

   

Het werd weer een warme dag. Daarom gingen we eerst wandelen toen het nog niet zo heet 

was. Daarna gingen we met de boot. Toen op een terrasje zitten en weer terug met de boot. 

Daarna maakten we de wandelsafari af. Intussen was het bijna dertig graden. In de 

souvenirswinkel hebben we nog wat gekocht of rondgekeken. 



   

   

   

 

We hebben heel veel dieren gezien. Aan het eind deden we nog een heel lange en langzame 

safari in de auto. Toen zagen wij nog heel veel dieren die we op de foto gingen zetten. 



   

 

 



   

   

 

 

Bij de uitgang was ook nog een groot kakhuis maar niemand hoefde meer te plassen. 

  



 

Onze laatste  keer uit eten in het restaurant op het park: ‘Auberge De Hilver’. We hebben hier 

ook weer heel erg lekker gegeten met een ijsje toe. 

Renzo deelt de placemats van Tendens uit. 

We hebben een heel gezellige en ook een 

beetje spannende week gehad met elkaar. 

Femke had het goed gezegd: er zijn 

grenzen! Dus de achtbaan waar we niet in 

gingen was ‘de Baron’. Die zie je op de 

groepsfoto aan de voorkant van dit boekje. 

En het rustige bootreisje was ook iets 

minder rustig dan we van te voren dachten. 

Maar de twee boottochtjes in het 

safaripark waren wel erg kalm aan. Dat 

was een mooie afsluiting van onze week. 

De koffers zijn weer ingepakt en we gaan 

voor de laatste keer deze reis even aan de 

borrel. 

 

Vrijdag 8 september reisdag terug naar huis 

We gingen op tijd weg uit ons vakantiehuis. Eerst nog even langs de Plus om lege flessen en 

blikjes in te leveren. Daarna vlot op reis richting Friesland. Tussen Arnhem en Apeldoorn 

hadden we pech: we kwamen in een file die bijna een uur duurde. De plaspauze in Zwolle 

kwam laat en was kort dus uiteindelijk waren we niet al te laat in Heerenveen waar Anna, 

Anja, Candy en Femke opgehaald werden. Het was een vrolijk afscheid want het was een 

heerlijke week geweest. In Leeuwarden werden Renzo en Ingrid opgehaald. Nu kan iedereen 

gaan uitrusten van de mooie maar heel vermoeiende en ontzettend warme week Renzo zei: 

“mijn lichaam is kapot, zo moe ben ik”. We waren allemaal moe maar ook tevreden. 



 

Dit was een erg warme vakantie voor waaghalzen en bedachtzamen. Met een foto kun je wel 

in ‘de Baron’. 

           

           


